Ontmoeten & Leren Bij de Haard

Najaar 2020

Het thema van de PKN voor de Startzondag 2020 is 'Het goede leven'. Vanuit het geloof kun je zeggen
dat het goede leven alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succes-
vol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt door de Ene in een ander ka-

der gezet. Deze flyer biedt gelegenheden om dit kader van goedheid nader te verkennen. Juist in deze
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coronatijd, waarin niet iedereen naar de kerk kan is het belangrijk elkaar ook door de week te kunnen

ontmoeten en inspireren. Wees welkom!
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Bijbel

‘Kijk op de ziel’, waarin we bijbelteksten over de ziel na-
der bekijken. We doen dit aan de hand van het gelijknami-
ge boekje van Martine Oldhoff. Zij schreef een proefschrift
over de ziel. Wat zegt de Bijbel? Wat is de ziel en hoe is de
verhouding tussen lichaam en ziel.

Donderdag 8 en 22 oktober en 5 november van 20.00-
21.30 uur Bij de Haard. Opgave bij ds. Otten
predikant@torenpleinkerk.nl
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Meditatie en Lectio Divina

Van oudsher hoort in de Christelijke traditie meditatie bij
stilte, Schriftlezing en gebed. Gebed en meditatie zijn alle-
bei vormen van communicatie met de grond van ons be-
staan, met de Heilige. Bidden zou je ‘spreken met God’
kunnen noemen, mediteren ‘luisteren naar God’ met heel
je wezen.

Lectio Divina is een meditatieve manier van Bijbel lezen,
die je dichter bij de tekst brengt en daardoor dichter bij de
Heilige, bij de ander en bij jezelf. Je leert je openstellen
voor wat je mag ontvangen. In de bijeenkomsten zullen we
beide vormen van meditatie oefenen.

In 1990 ben ik de weg van meditatie begonnen en in 2014
heb ik de opleiding ‘begeleiding in Christelijke meditatie en
geestelijke begeleiding’ afgerond. Sinds een aantal jaren
begeleid ik een kleine groep gemeenteleden op de weg
van meditatie. Als je belangstelling is gewekt kun je con-
tact met mij opnemen. Bij voldoende aanmeldingen kun-
nen we met elkaar plaats en tijd afstemmen.

Aanmelding bij Anne Marie Hogendoorn-Smit, 06-

12612333, annemariehogendoornsmit@gmail.com

Geloof

Willibrord-lezing 2020
Dit jaar zal de dan net gewijde (oud-katholieke) aartsbis-
schop van bisschop van Utrecht Bernd Wallet de Willibrord-
lezing verzorgen. Deze bijzondere avond, die vanwege de
wijding van de aartsbhisschop op 7 november iets later zal
plaatsvinden begint om 19.30 uur
met het vieren van de vespers in on-
ze kerk, een oude Willibrordkerk.
Aansluitend is de lezing, met de titel:
De week van Willibrord: Perspectie-
ven voorbij de protocollen . Opgave is
verplicht. Maar de vespers en lezing

zullen ook via

www.kerkdienstgemist.nl te volgen

zijn.

Donderdag 12 november, vanaf 19.30 uur

Pelgrimeren in de kerkruimte

Onze kerkruimte is opnieuw ingericht en wel zo dat we als
het ware elke dienst een pelgrimage maken. Beginnend bij
de doopvont en eindigend in de absis. Graag wil ik u op een
ochtend of een avond aan de hand van de kerkinrichting
meenemen in de spiritualiteit van het pelgrimeren. U kunt
uit twee avonden en twee ochtenden een dagdeel kiezen,
die we zowel Bij de Haard als in de kerkruimte zelf door-
brengen.

donderdagochtend 1 oktober of donderdagochtend 22 ok-
tober van 10.00 tot 11.30 uur of dinsdagavond 27 oktober
of donderdagavond 29 oktober, van 20.00-21.30 uur Bij de
Haard. Opgave bij ds. Otten predikant@torenpleinkerk.nl

Open Kerk
Elke dinsdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur. U kunt
luisteren naar orgelspel, een kaarsje opsteken, bidden, le-

zen en iets mee brengen voor de Voedselbank.
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Gesprek

Open Huis

Deze bijeenkomst vindt elke 3° dinsdagmorgen plaats van
10.00- 11.30 uur. Inloop om 9.30 uur. De bijeenkomsten
worden geleid door ouderlingen Henny du Cloo en Truus van
de Kamp. Opgave bij Henny du Cloo tel: 06 22303074 of

hducloo@yahoo.com

Dinsdag 20 oktober, 17 november en 22 december en 19 ja-
nuari 2021.

Ouder worden met geloof

In een gemoedelijke sfeer met een kopje thee passeren in
een uurtje op woensdagmiddag diverse onderwerpen rond-
om ouder worden. Onderwerpen, die we soms uit de weg
gaan, maar toch goed zijn om te bespreken. Opgave is ver-
plicht. Desnoods knippen we de groep in tweeén.
Woensdag 21 oktober, 18 november en 16 december, 20
Jjanuari, van 15.00-16.00 uur Bij de Haard.

Leven met rouw

Juist in deze corona-tijd, die immers ook een tijd is van rouw
en verlies willen we gelegenheid geven om samen over onze
rouwervaringen te spreken. Ouderling Truus van de Kamp en
gemeentelid Anne Marie Hogendoorn willen graag leiding
geven aan dit gesprek. Opgave bij Anne Marie Hogendoorn,

tel. 06-12612333, annemariehogendoornsmit@gmail.com.

In overleg worden dan afspraken gemaakt.

Kunst

Filmhuis

Samen film kijken en kort erover napraten met een glaasje
blijkt een goed recept. Bram van der Perk en ds. Otten heb-
ben voor dit jaar weer bijzondere films uitgekozen.
Maandag 5 oktober: Lion

Maandag 16 november: Sorry, we missed you

Aanvang steeds om 20.00 uur. Opgave bij Bram van der Perk,
0652831279 of bramvanderperk@casema.n!

Poézie-kring

Vier maandagvonden samen
gedichten lezen. Een trouwe
groep doet elk jaar mee,
maar er kan nog meer bij. Dit
keer lezen we gedichten van
Judith Herzberg.

Donderdag 7, 14, 21 en 28
januari 2021 om 20.00 uur.
Opgave bij ds. Otten

Voor alle bijeenkomsten geldt dat ze onder voor-
behoud zijn en opgave vooraf verplicht is. In de
ruimte Bij de Haard ontvangen we maximaal 14
mensen. We houden u via de zondagsbrief op de
hoogte. U kunt zich hierop abonneren via
nieuwsbrieftorenpleinkerk@gmail.com

Voor meer informatie, opgave voor activiteiten of andere
zaken kunt u contact opnemen met dominee Idelette Otten,
via 030-2657776 of

predikant@torenpleinkerk.nl. Zie ook
www.torenpleinkerk.nl. -

met kring over ‘Een inspire- -

rende (groot)ouder zijn’ aan . -

de hand van beginselen van .
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Begin 2021 zal er hopelijk een
tweede flyer verschijnen. O.a

Jonathan Sacks.




